De zevende dag, vrijdag 23 mei
Ook nu begon de dag weer met een vrij programma.

Bijna onmiddellijk na de lunch begon er een repetitie met een
gelegenheidskoor om de slotviering op te luisteren. Er bleken in de Boxmeerse
groep ook de nodige zangers/zangeressen te zijn zodat er in korte tijd een heel
muzikaal programma van de grond kwam. En zoals u weet: zingen is dubbel
bidden.

De slotviering werd gehouden in de kapel van St. Frai, op maar een paar
minuten lopen van ons hotel. St. Frai is het oude gebouw van de Accueil, waar
al sedert 1874 zieke, oudere en gehandicapte pelgrims met hun families
worden ondergebracht. Het geheel staat onder leiding van zusters van een
Franse congregatie.

Even voor twee uur werd begonnen met een mooie intieme viering die niet te
lang duurde.

Daarna ging iedereen weer zijns of haars weegs.




